
1. Nieuws/Nouvelles

Bruxelles 2007    (Edwon Dimariel)

Le tournoi de Bruxelles 2007 s'est déroulé ce week-end 27 et 28 octobre. La Belgique est un 
petit pays; il y a peu de joueurs de Go, et peu d'évènements liés au Go sont organisés dans 
l'année. Le tournoi de Bruxelles, qui est l'évènement le plus important en Belgique, a 
rassemblé une centaine de joueurs cette année. Plusieurs sont venus de France, mais aussi 
d'Irlande, d'Allemagne (Cho Seokbin), de la République Tchèque (Radek Nechanicky),... 
Pour nous tous, c'est une chouette opportunité pour jouer au Go, rencontrer d'autres joueurs, 
évaluer notre progression, manger des sandwichs ensemble, se raconter des tsumegos ou 
des parties de professionnels... C'est tellement plus qu'un tournoi ! Le week-end s'est déroulé 
dans une ambiance sympathique et tout s'est bien passé (le seul petit problème a été le 
retard de la première partie à cause d'un manque de Gobans et de pierres); vous pouvez 
trouver la partie disputée par Cho Seokbin en annexe(commentée par Alexander 
Dinerchtein). 

Les six premiers joueurs étaient : 

Classement Joueur Niveau Pays

1 Cho, Seokbin 7 dan Corée

2 Nechanicky, Radek 6 dan République Tchèque

3 Ng, Say Boon 4 dan Belgique

4 Jan-Krister, Heleniu 2 dan Finlande

5 Kuzela, Martin 3 dan République Tchèque

6 Huang, Yongsen 3 dan Belgique

Tous les résultats: http://www.gofed.be/node/66
Photos: http://www.gofed.be/image

Korean Prime Minister Cup 2007

De Korean Prime Minister Cup is een wereldkampioenschap voor amateurs, Koreaanse 
versie. Beter bekend is het Japanse amateur-WK, dat ieder jaar in de lente plaatsvindt. Als 
nieuwe go-grootmacht wil Korea niet onderdoen voor de Japanners, vandaar al voor de 
tweede keer deze KPMC. Jan Ramon, de Belgische vertegenwoordiger, doet hieronder 
verslag. Leen Willaert vult nadien aan.

De tweede Korean Prime Minister Cup   (Jan Ramon)

Net zoals het WAGC in Japan bestaat dit tornooi uit acht ronden Zwitsers systeem waarbij in 
de eerste twee rondes de spelers gesorteerd worden op het resultaat van hun land in de 
vorige editie (om te voorkomen dat twee kandidaten voor de eindoverwinning al meteen tegen 
elkaar uitkomen), en vanaf de derde ronde 'random' gepaard wordt.  

Meestal vind ik de slide-show en het tromgeroffel waarmee men op de vooravond van het 
tornooi de paring van de eerste ronde aankondigt wat overdreven, want in de eerste ronde zijn 
er meestal weinig verrassingen, behalve dan misschien van een paar landen die een veel 
sterkere of een veel zwakkere speler hebben gestuurd dan het vorige jaar.  Zo was er de 
Filipijnen die na hun derde plaats vorig jaar, dit jaar een eerste kyu afvaardigden.  Het was 
nog even uitkijken naar Farid Ben Malek, de Franse vertegenwoordiger, maar die kwam nog 
net voor de eerste ronde opdagen zodat we met 66 deelnemers waren.  Van onze buurlanden 
ontbrak daarom enkel Luxemburg, dat niemand had afgevaardigd bij gebrek aan kandidaten.  
Dankzij Alain Wettach (die België vorig jaar vertegenwoordigde nvdr) zat Belgie in de 
bovenste helft, en ik won mijn eerste partij.

De tweede partij was al iets spannender.  Ik was het byo-yomi systeem nog niet helemaal 
gewoon en mijn tegenstander deed redelijk roekeloze invasies toen mijn hoofdtijd op was.  Ik 
moest een ietwat nadelige ruil toestaan, maar won toch nog ruim de partij.  De partijen worden 



gespeeld met 30 minuten bedenktijd en dan 3 keer 30 seconden byo-yomi.  Dit betekent dat je
voor elke steen 30 seconden hebt en je ten hoogste twee keer 30 seconden extra mag 
nemen.  Als je partijen met dit soort byo-yomi bekijkt zal je ongetwijfeld de indruk krijgen dat 
de spelers nogal wat ko-dreigingen verspillen.  Dit heet 'time-tesuji': een zet waarbij je na 29 
seconden een sente-zet speelt om een extra halve minuut te kopen.

In de derde ronde zagen we Japan verliezen van Korea.  Wat we niet zagen was de partij die 
twee vrouwelijke professionals die dag op het podium in de zelfde zaal speelden, want we 
mochten niet gaan kijken.  Na de derde ronde was ik het ongeslagen land met de zwakste 
plaats het vorige jaar.  Helemaal random waren die paringen nu misschien wel niet, want in 
ronde 4, 5 en 6 mocht ik telkens zeer toevallig spelen tegen een speler met een punt minder 
die omhoog geloot was. In de vierde ronde verloor Cristian Pop 7dan van Roemenie tegen Hsi 
Chen, een twaalfjarige uit Chinese Tapei die net geslaagd was voor het examen waardoor hij 
vanaf volgend jaar als prof kan spelen.  Blijkbaar worden de spelers daar op zeer jonge 
leeftijd sterk, want ook vorig jaar in Sasebo was de Taiwanees een van de jongste 
deelnemers.  Ikzelf mocht nipt winnen van een Ukrainse 5dan.

Ondertussen verliep de organisatie van het tornooi Koreaans vlekkeloos.  Een tiental 
hulpscheidsrechters en tolken liepen rond, beantwoordden vragen, noteerden partijresultaten, 
enz.  Echt scheidsrechterswerk is zelden nodig, behalve dan die ene keer dat Matti Sivola 
(Finland) vond dat de tegenstander zijn steen verschoven had na hem losgelaten te hebben.  
Na enige principiele discussie werd besloten een nieuwe partij te spelen, maar met de 
resterende bedenktijd (elk nog een paar minuten).  

De vijfde ronde won Korea van China.  Taiwan won van Canada.  Eigenaardig genoeg won ik 
nog eens van een omhoog gelote vijfde dan, zij het met slechts een half puntje.  Nu ik de partij
van papier in een file zet (de kifu's staan nog steeds niet op het web) verwondert het mij weer 
eens dat de som van zoveel fouten zo klein kan zijn. Die random paring gaf mij in theorie 2/3 
kans om in de zesde ronde te mogen verliezen van een van de top-landen.  Christian Pop 
werd echter omhoog geloot, en daar waar ik nog kans had na een joseki-fout tegen Zweden, 
lukt dat niet meer tegen een zevende dan.  Meer joseki studeren dus.  Ik kreeg diezelfde dag 
naast nummer zes van het tornooi ook nog nummer vijf (Frank Janssen 6dan) en zeven (een 
Vietnamees die volgens mij geen 2dan is) tegenover mij: wat SOS-punten betreft kan ik niet 
klagen.

In die zesde ronde verloor jong Taiwan van sterk Korea in een partij met een grote seki een 
veel toeschouwers.  In ronde 7 en 8 won China nog van Taiwan en Japan, zodat China 
tweede werd, Taiwan derde en Japan vierde. In een interview achteraf verklaarde de Koreaan 
dat China en Japan redelijk sterke spelers naar het KPMC hadden gestuurd, maar dat hij het 
selectietornooi in Korea om te mogen deelnemen aan het KPMC toch veel moeilijker vond. 
Over selectie-tornooien gesproken: als alles goed gaat organiseert de BGF in juni/juli 2008 
samen met de Koreaanse ambassade een 'Ambassador's cup' waarbij de winnaar mag 
deelnemen aan de Korean Prime Minister Cup 2008.  Het ziet er naar uit dat dit tweede 
wereldkampioenschap een jaarlijks gebeuren wordt.

De volledige uitslag: http://www.kpmc.or.kr/e_swiss.asp?div=6

Foto's: 
KPMC4 - Taiwan vs. Korea
KPMC5 - methodische aanpak: eerst de rechterhelft van het bord (een seki), dan de 
linkerhelft.
KPMC6 - Sunjang baduk - probeer eens een beginopstelling die uitnodigt tot wat meer 
vechten.
KPMC7 - Neventornooi

KPMC vanaf de zijkant ...    (Leen Willaert)

Eindelijk is het zover : ik mag naar een wereld amateur go tornooi! Toegegeven, ik beleef het 
enkel vanaf de zijkant maar ook dat is de moeite! Eerst is het spannend afwachten: gaat het 
Koreaanse tornooi dit jaar wel echt door? Later komt alles in stroomversnelling : pasfoto's, 
paspoort, vliegtickets, verlof regelen... En dan het vliegtuig op voor een lange vlucht richting 
Seoel! De spoedcursus Koreaans geschrift lezen werpt al snel zijn vruchten af: de weg 
zoeken, de juiste bus nemen, menukaarten ontcijferen... Uiteraard komt ook de alom bekende 



gebarentaal regelmatig goed van pas. 

Jan en ik nemen eerst goed de tijd om het land te proeven : wat ronddolen door Seoel, een 
bezoek aan het prachtige vulkanische eiland Jeju-do, verschillende tempels en kastelen van 
de grote steden bezichtigen, hier en daar een lokaal festival meepikken. Kortom de eerste 2 
weken vliegen voorbij. En dan op naar het hoofddoel van onze reis. De 2de Korean Prime 
Minister Cup vindt plaats in Suwon. De eerste dag is het voor vele spelers bekomen van de 
jetlag. Gelukkig zijn er nog geen partijen gepland. Na een geleid bezoek aan het kasteel 
krijgen we een ereplaats op de tribune voor de jaarlijkse optocht. Folklore alom. De dag wordt 
afgesloten met een rijkelijk gevuld buffet.
Op zondag begint het serieuze werk. Na de opening ceremonie worden de klokken afgedrukt. 
Hier geen anderhalf uur bedenktijd, maar slechts 30 minuten! Daarna tellen de klokken van 
alle kanten tegelijk af. De spelers krijgen nog 3 byo-yomi periodes van 30 seconden. Menige 
steentjes komen pas op de 29ste seconde op het bord terecht: om kippenvel van te krijgen.

Er is heel wat te beleven: naast het hoofdtornooi ook nog een kindertornooi, jeugdtornooi, 
damestornooi, districttornooi, lokaal tornooi,... Gelukkig leidt de organisatie alles in goede 
banen want honderden mensen nemen hieraan deel. Wonder boven wonder, in de 
neventornooien wordt helemaal geen klok gebruikt! Toch worden alle partijen op een redelijke 
termijn uitgespeeld. Sommige Belgen zouden hier veel kunnen leren ;-)  Ik mag zelf ook 
deelnemen aan het lokale tornooi. Ik krijg 2 keer een tegenstander die een stuk sterker is. 
Maar de partijen worden nadien wel besproken door een baduk- student, dus wel interessant. 
Ik zie dus niet zo veel van het hoofdtornooi. Deze schade haal ik de volgende dagen wel in. 
Jan wint zijn 2 partijen dus alvast een goede start!

Op maandag heb ik ruim de tijd om verschillende partijen te volgen. Ingewikkelde gevechten, 
gigantische moyo's, reuze seki's, time- tesuji’s ... ik krijg zowat van alles te zien. Op het eind 
van de dag is Jan nog steeds onverslagen! Een keer met slechts op een half punt, dus 
ongelofelijk spannend. Amai, Jan staat voorlopig op de derde plaats! Enkel ChangBea Kang 
uit Korea en Hsi Chen uit Taiwan zijn eveneens onverslagen. Jammer genoeg kan de pret op 
dinsdag niet blijven duren. Jan zijn tegenstanders zijn te sterk. Even dromen van een 
overwinning tegen de Nederlandse Frank Janssens, maar Frank is wel een sterke 6de dan 
natuurlijk. Toch een mooi eindresultaat: 5 op 8, en daarmee verdient hij de 14de plaats! Ik ben 
best wel trots op onze Jan! De beker gaat naar de Koreaanse Changbea Kang. Niet erg, die 
beker is toch veel te groot om in onze valies te passen ;-)  Na de eindceremonie kunnen we 
nog uitgebreid genieten van een heerlijke Koreaanse barbecue. Ook de soju vloeit rijkelijk 
zodat het tornooi met een heuse internationale zangstonde wordt afgesloten. 

Nieuwe websites

De club van Antwerpen heeft een mooie website gemaakt (sinds wanneer?). Je vindt er onder 
meer een voorstelling van de spelers en foto's van een clubavond. 
http://www.goclubantwerpen.be/

361points.com is een mooie website van Sorin Gherman. Je vindt er een verslag van zijn 
ervaringen als insei in Japan en een aantal go-artikelen. Bovendien volgt hij de grote 
titelmatchen in Japan op de voet. Momenteel zijn alle partijen van de afgelopen Meijin 
beschikbaar en de eerste partij van de Oza. 
http://www.361points.com/

2. Partijbesprekingen/Parties Commentées

- Brussels Cho-Nechanicky met commentaar van A. Dinerstein (1P) 

3. Kalender/Calendrier

24-25/11/2007
Preliminaries Belgian Championship 2008
(probably in Brussels or Antwerp)



27/01/2008
Assemblée générale / Algemene vergadering

09-10/02/2008
Leuven tournament

01-02/03/2008
Final tour Belgian Championship 2008 (1st WE)

15-16/03/2008
Final tour Belgian Championship 2008 (2nd WE)

20/04/2008
Belgian Blitz Championship

17-18/05/2008
Pair Go Championship

28-29/06/2008 or 5-6/07/2008
Ambassador Cup

28/09/2008
Youth and Student Belgian Championship

25-26/10/2008
Brussels Tournament

22-23/11/2008
Preliminaries Belgian Championship 2009


